
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vijfde schilderij uit de serie 

van zes schilderij over 
Galaten 5: 

De vrucht van de Geest 

 
 

Vreugde en 
vrede 

 
 
 
De wereld is, zuchtend naar de eindtijd.  
Dit wordt in dit schilderij uitgebeeld.  
Een soort toekomst perspectief, maar wel voor deze tijd. 
 
Belangrijk is, in deze serie over Galaten 5, om steeds weer te bedenken, dat Paulus 
aan de gemeente van de Heere Christus schrijft, ‘vooral voor onze geloofsgenoten’.  
Maar die gemeente moet ook hulp verlenen aan hen die er buiten zijn, ‘voor iedereen 
het goede doen’. 

Galaten 6 vers 10 
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede 
doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 
 

De Kerk is door Christus in de wereld geplaatst. We mogen niet wereldvreemd zijn. 
Onze naasten zijn over de gehele wereld verspreid. In- en buiten de gemeente. 

-Vervolgde Christenen. 
-Christenen die het (denken) goed te hebben. 
-Christen in oorloggebieden. 
-Vluchtelingen 
-Mensen in de gevangenis  
-Christenen in armoede en ziekte enz. 

Onze naasten zijn echt om ons heen en vaak heel dichtbij maar ook ver weg. 
 

Galaten 5 vers 15-17 
Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar 
wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet 
gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de 
Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf.  

 
Waarom schrijft Paulus steeds weer over vrede, naastenliefde, omzien naar elkaar,  enz.?’ 
Dat is omdat we dan, uit genade, het eeuwig leven zullen beërven. 
 

Galaten 6 vers 8 
Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de 
akker van de Geest zaait oogst het eeuwig leven. 

 
Lees de synopsis en bekijk schilderij 1 “De Geest in uw akker”.  
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Dit zegt de Heere tegen Zijn kerk 
In de bijbelteksten geven we delen vet aan, daar komen we in het schilderij op terug. 
 

Micha 3 vers 5 en 6 
Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede 
praten zolang ze maar iets te eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun 
wenken bedient de oorlog verklaren:  
Voor jullie zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder 
voorspellingen. Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag 
veranderen in duisternis. 

 
Romeinen 8 vers 5 en 6 
Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar 
wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.  
Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt 
leven en vrede.  

 
De brief van Judas vers 22-25 
Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te 
ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met 
vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. 
De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u 
onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, 
die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de 
majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 

 
In schilderij 4 (Geloof) is de brief van judas ook 
aangehaald.  
Daar wordt gewaarschuwd voor ‘dwaalsterren’. 
De ‘schitterende sterren’ zijn te zien in dit schilderijen  
“Vrede en Vreugde” (zie boven zijn hoofd) 
Schitterende sterren van mensen die hulp verlenen. 
 

Meer in het algemeen schrijft Paulus 
Romeinen 8 vers 20-24 
Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet 
uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft 

onderworpen. Maar ze heeft hoop 
gekregen, omdat ook de schepping zelf 
zal worden bevrijd uit de slavernij van de 
vergankelijkheid en zal delen in de 
vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.  
Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën  
zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest 
hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de 
openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons 
sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. 
 

Rechtsonder zijn primula's geschilderd. Een primula staat voor hoop 
 

Filippenzen 2 vers 13-15 
Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, 
omdat het hem behaagt.  
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, 
onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde 
generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.   2 



De kern van het schilderij is: 
(zie teksten hierboven) 

-Hulpverlenen aan je naaste die het moeilijk hebben. De brief van Judas vers 22-25 
 
-Een wereld die zucht en in nood is. Romeinen 8 vers 20-24 
 
-Leven in duisternis en kinderen van het licht. Micha 3 vers 5 en 6 
 
-Maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Romeinen 8 vers 5 en 6 
 
-Kinderen van het licht met de helm van hoop en redding 1 Thessalonicenzen 5 vers 3-8  
 
-In deze hoop zijn we gered. Romeinen 8 vers 20-24 
 
-Eeuwig leven 

Galaten 6 vers 8 
Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de 
akker van de Geest zaait oogst het eeuwig leven. 

 
Openbaring 21 vers 24-27 
De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar 
hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er 
niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 
Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en 
leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het 
leven staan, het boek van het lam. 
 

 

Het schilderij 
De linkerzijde van het schilder is donker. 
Je ziet een verwoeste, ingestorte kerk (symbolisch)  
De puinhoop staat deels in brand. Vormen uit het zesde schilderij. 

Romeinen 8 vers 20-24 
Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, 
 

Meer naar het midden, zien we een man die een ander helpt, troost. 
Vanuit de rechterzijde valt er licht op hen. 
Achter de man zien we vuur. Het rode van het vuur gaat via de regenboog kleuren 
over naar saffierblauw, de kleur van de troon van God. Ezechiël 1 vers 26. 
Een begrijpelijke kleurovergang. 

 
Rechtsboven is het Lam Gods geschilderd.  
Rechtsonder is de primula van de hoop geschilderd. 
 
Aan de boven zijde zijn schitterende sterren geschilderd. 
De sterren zullen naar rechts toe in het licht bij het Lam worden opgenomen.  
Filippenzen 2 vers 13-15 
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In het vuur 
zijn zwaarden en speren geschilderd we zien een ploeg en 
snoeimessen. 
Micha 4 vers 3 en ook Jesaja 2 vers 4 
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,  
over grote en verre naties een oordeel vellen. 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
 

Onderin is de Geest geschilderd als de basis voor de man. 
 
Galaten 5 vers 22 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, … 

Wij, de gemeente van Christus, zal troost en hulp moeten verlenen aan hen die in 
nood zijn, binnen en buiten de gemeenten. 
We moeten een afspiegeling zijn van Christus, liefde, vreugde en vrede,… 

 
In dit schilderij is het kruis van Christus niet nadrukkelijk 
geschilderd, alhoewel je met een beetje fantasie in de ingestorte 
kerk links in het schilderij, je wel degelijke een kruis ziet.  
 
 
 
Hieronder nog een tweetal teksten uit het oude testament en  
nog één uit het NT 
 

Habakuk 2 vers 8-16 
8 Je hebt vele volken geplunderd, 
andere volken zullen jou plunderen. 
Je hebt bloed vergoten, 
je hebt gewelddaden begaan 
tegen het land, de stad en haar bewoners. 
 

9 ‘Wee hem die woekerwinsten maakt ten bate van zijn huis, zijn nest in de 
hoogte bouwt, 
om zo uit de greep van het onheil te blijven.’ 
 

10 Wat je van plan bent is je huis tot schande, 
door vele volken te vernietigen verspeel je je leven. 
 

11 Zelfs de stenen klagen je aan vanuit de muur, 
en de balken stemmen ermee in vanuit het gebinte. 
 

12 ‘Wee hem die een stad bouwt op bloed 
en een vesting op onrecht.’ 
 

13 Is dit niet de wil van de HEER van de hemelse machten: 
volken zwoegen voor een verslindend vuur, 
landen matten zich af voor niets? 
 

14 Maar zoals de zee vol water is, 
zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn.  4 



15 ‘Wee hem die iemand te drinken geeft 
en daar gif aan toevoegt, 
die iemand dronken voert om hem naakt te zien.’ 
 

16 Vol van schande ben je, zonder eer; 
ook jij zult moeten drinken en je voorhuid laten zien. 
De rechterhand van de HEER reikt je de beker aan, 
schande over je eer! 

 
Jesaja 61 vers 1-3 
Profetie over de komende glorie 
1 De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding, 
 
2 om een genadejaar (een jubeljaar, elk 50

ste
 jaar) van de HEER uit te roepen 

en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 
 
3 om aan Sions treurenden te schenken 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, 
geplant door de HEER als teken van zijn luister. 

 
1 Petrus 4 vers 11a - 15 
Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u 
alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht 
toekomt, voor eeuwig. Amen. 
12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u 
ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 
13 Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich 
verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister 
geopenbaard wordt.  
14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan 
gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 
15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, 
misdadiger of onruststoker.  
16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam 
tot eer van God. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaai op de akker van de Geest 
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