
 

Omdat Hij leeft 
 

Opwekking 47: Omdat Hij leeft  
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft , mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 
 

Marinus vertelt over z'n leven 
Hij was docent. 
Hersenontsteking gehad in 2010. Dezelfde doodsangsten keren terug als tijdens de coma in 
1998 en dezelfde demonen als tijdens het afkicken van zijn verslaving in 1997.  
Meerdere TIA's gehad. 
Tijdens die hersenontsteking van 2010 hoorde Marinus Psalm 42 in de nacht voorlezen. 
Daarna verdwenen de angsten en demonen.  
Een geestelijke doorbraak en groei volgde. 
 

Psalm 42 vers 8 
Watervloed roept tot watervloed, 
terwijl Uw waterkolken bruisen; 
al Uw baren en Uw golven 
zijn over mij heen gegaan. 
 

Engelen om je heen 
Toch zijn de golven niet het enige. In de woestheid van het leven, teleurstellingen en ziektes 
mogen we ook rekenen op bescherming, begeleiding en troost. 
In de golven, die eigenlijk best wel dreigend zijn, zijn engelenfiguren geschilderd. 
Bescherming in woeste tijden. 
 



Psalm 91 vers 5 en 9-11 
5U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, 
voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 
9Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.   
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. 
10Geen onheil zal u overkomen, 
geen plaag zal uw tent naderen. 
11Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven 
dat zij u bewaren op al uw wegen. 

 
Een stukje uit het visioen/droom 
...aan het eind van de gang stonden veel mensen, in 
het midden stond mijn moeder. 
Moeder zei "Jongen, het is goed"... 
 

Deze tekst is op het kruis geschilderd. 
Het laatste deel is met bloed geschreven, Christus 
heeft voor ons geleden, en daarom is het goed.  
Het bloed druppelt naar beneden op het touw wat 
jullie en Christus vasthouden. 
 

De droom/visioen gaat verder. 
...hij voelde geen angst of ongemak alleen rust, vrede, 
harmonie, acceptatie en verdraagzaamheid. 
Marinus voelde een stevige hand op zijn schouder... 
 

Een hand op de schouder 
Aan de linkerzijde achter 
Marinus en Johanna wordt een 
hand geschilderd die op de 
schouder van Marinus ligt. 
Beeld uit het visioen/droom. 
 
 
 
Marinus, Johanna en de kinderen zijn op het kruis geschilderd. 
Marinus is niet opvallend geschilderd. De dood, ziekte lijkt altijd 
dichtbij te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een drievoudig snoer 
Zij hebben een drievoudig snoer vast 

Prediker 4 vers 12b 
Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. 
 

Met de betekenis die jullie in de briefing daaraan gaven 
Drievoudig snoer (naar Prediker 4) 
-huwelijk 
-geloof 
-vertrouwen op God 
God bindt jullie, juist ook toen het moeilijk was. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doorboorde handen   
Dat snoer wordt deels door de 
donkere golven mee gespoeld. 
Symbolisch voor de zorgen en leven. 
Maar uiteindelijk komt het touw, rechts in 
het schilderij, in de doorboorde handen van 
Christus. 
 

De Vaderlijke zorg. 
Deze bijzondere zorg vinden jullie heel belangrijk. 
Vertouwen in Hem. Je hebt niet altijd het juiste of goede zicht. 
Gebed vanuit de gemeente. 
Omdat Hij leeft. 

 

Samenvatting van het schilderij 
Psalm 3 vers 3 berijmd 
Ik lag en sliep gerust, 
Van 's HEEREN trouw bewust, 
Tot ik verfrist ontwaakte; 
Want God was aan mijn zij'; 
Hij ondersteunde mij 
In 't leed, dat mij genaakte. 
Ik zal, vol heldenmoed, 
Daar mij Zijn hand behoedt, 
Tienduizenden niet vrezen; 
Schoon ik, van allen kant, 
Geweldig aangerand 
En fel geprangd moog' wezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van 's HEEREN trouw bewust, 
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