
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liefde, 
vriendelijkheid 

en goedheid 
 
Dit derde schilderij over 
Galaten 5  
“De vrucht van de Geest” 
vraagt een wat langere 
inleiding als gewoonlijk. 

 
 
 
Een mooie samenvatting van dit schilderij kunnen we lezen in 

Pilippenzen 2 vers 3-8  
3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle 
bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.  
4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.  
6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,  
7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd 
gelijk aan een mens. En als mens verschenen,  
8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan 
het kruis.  

 
Uit een preek van John Owen over liefde 

John Owen leefde in de 16e eeuw ten tijde van de reformatie. 
De reformatie bracht voor veel mensen een vernieuwing. 
De kerk van toen was een staatskerk. Staat en kerk bepaalde het leven. 
Niet de innerlijke mens, een mens waarin Christus werkt met Zijn Geest. 

 
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte 
eenheid maakt (Kolossenzen 3:14). 

 
Allereerst mogen wij opmerken, dat de liefde naast het geloof de 
tweede grote plicht is, die door het evangelie aan het licht gebracht 
werd. Men vindt er niets van in de wereld. De liefde vloeit alleen 
voort uit het evangelie, zowel wat betreft de mate als de kennis er 
van. De wereld heeft ze niet en kent ze niet. Onenigheid, twist, en 
boosheid kwamen binnen door de zonde. Want toen wij afvielen van 
de liefde van God vervielen wij tot haat en vijandschap tegen elkaar. 
In de wereld is een vleselijke en natuurlijke liefde overgebleven en  
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die vindt men in zekere mate zelfs bij de dieren. Er is ook een liefde, 
die voortkomt uit een gemeenschap in zonden of uit een overeenstemming 
in humeur, in de omgang of in hetzelfde doel op politiek terrein.  
Tot dergelijke oorzaken kunt u al de liefde in de wereld terugbrengen. 
Maar deze zijn volstrekt vreemd aan de evangelische 
liefde onder de christenen. Het werd een spreekwoord onder hen: 
'kijk, hoe lief zij elkaar hebben'. De heidenen waren zeer verwonderd 
te zien dat mensen van verschillende soort, verschillende volken, 
humeuren, standen, hoog en laag, rijk en arm, aan elkaar verbonden 
waren in liefde. 
 

Maar u zult nu vragen: 'Wat is deze liefde?'  
Ik antwoord kort, dat zij een vrucht is van de 
Geest van God, een uitwerking van geloof, 
waardoor gelovigen met de sterkste banden 
van genegenheid aan elkaar zijn verbonden, 
vanuit hun aandeel aan één Hoofd, Jezus 
Christus, en uit hun deelgenootschap aan één 
Geest, waardoor zij zich in elkaar verblijden, 
elkaar waarderen en achten, en volkomen 
bereid zijn tot die plichten, waardoor zij elkaar 
tijdelijke, geestelijke en eeuwige belangen 
kunnen bevorderen.  
Er zijn immers twee belangrijke redenen 
waarom Christus een kerk vestigde.  
 

Het eerste doel waarvoor Christus een kerk stichtte was dat zijn heiligen 
gemeenschappelijk hun geloof in hem zouden belijden en in 
onderlinge gemeenschap hem gehoorzaamheid zouden bewijzen. 
 
Het tweede grote doel was om ons in de gelegenheid te stellen om 
zijn andere grote gebod te beoefenen, en wel de liefde tot gelovigen. 

 
Johannes 15 vers 12-17 
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.  
13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.  
14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.  
15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester 
doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, 
aan jullie bekendgemaakt heb.  
16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen 
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in 
mijn naam vraagt, zal hij je geven.  
17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

 

Wat we vragen aan God 

Het geeft treffend aan waarom er lijden is in deze wereld. 
En waarom we zoveel liefde vriendelijkheid en goedheid moeten geven. 

Jezus zegt: 
“Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij je geven” (Joh 15 vers 16b) 

“Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen”  (Joh. 14:13a) 
 
De Heere Jezus geeft ons hier een blanco cheque. 
We mogen hem zelf invullen. 
“Wat je ook vraagt” ..... dat kan van alles zijn. 
Hij laat dat aan ons over. 
Wij mogen kiezen en wat hebben we al vaak gekozen. 
Wat hebben we al veel gevraagd.      2 



Maar hebben we het ook gekregen? 
Vaak niet, denken we. Of toch? 
Maar anders en is ons de zegen en het werk van de Geest ervan ontgaan. 
Iemand met die ervaring zei later: 
 
Ik vroeg om kracht  
en God gaf mij moeilijkheden om sterk te worden. 
Ik vroeg om wijsheid 
en God gaf mij problemen die ik op moest lossen. 
Ik vroeg om welvaart 
en God gaf mij verstand om er voor te werken. 
Ik vroeg om moed 
en God gaf mij gevaren waar ik doorheen moest. 
Ik vroeg om liefde 
en God gaf mij mensen in problemen, die ik kon helpen. 
Ik vroeg om allerlei gunsten 
en God gaf mij veel nieuwe kansen. 
 

Ik heb niets gekregen waarom ik vroeg, 
maar ik heb alles ontvangen wat ik nodig heb! 
 
Galaten 5 vers 13-16 (Leven door de Geest) 
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid 
niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 
 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  
15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar 
wordt verslonden.  
16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw 
eigen begeerten. 

 

Het positieve beeld in Galaten 5 
Positief zijn is vaak moeilijk. 
Kunstenaars hebben vaak iets negatiefs nodig om iets positief uit te beelden. 
Bijvoorbeeld: oorlog uitbeelden is makkelijk, maar vrede, liefde, rein leven, goedheid, 
enz.  zijn moeilijke begrippen. 
Oorlog, overspel, ellende, dronkenschap is makkelijker te schilderen, dat zegt iets 
van onze aard. 
We zijn uit op al het kwaad. Paulus waarschuwt hier voor. 

Galaten 5 vers 19 tot 21 
19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, 
zedeloosheid en losbandigheid,  
20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, 
geruzie en rivaliteit,  
21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik 
herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen 
overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 

 

Het schilderij 
In dit schilderij staat de voetwassing centraal. 
Een voetwassing in een rozenkom. 
Een rode roos als symbool voor liefde. 

 
De voetwassing, verricht als dienst aan gasten, was in zuidelijke landen een gebaar van 
gastvrijheid en is in deze zin ook bekend in de Bijbel (Gen. 18:4; 1 Sam. 25:41; Luc. 7:44).  
 
            
            3 



 
 
Ook Christus maakte dit gebaar voor 
het Laatste Avondmaal (Joh. 13:1-17) 
maar gaf er een diepere betekenis 
aan: Hij gaf daarmee het voorbeeld 
van de dienende liefde die zijn 
volgelingen moest karakteriseren.  
Dit ritueel wordt ook mandatum  
(Lat. = gebod) genoemd naar het 
eerste woord van de begin-antifoon: 
"Mandatum novum do vobis: ut 
diligatis invicem sicut dilexi vos."  
(Ik geef u een nieuw gebod: opdat gij 
elkaar zoudt beminnen, zoals ik U 
bemind heb.) 
 

Johannes 13 vers 12-17  
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging 
weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij.  
13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben 
ik ook.  
14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook 
elkaars voeten wassen.  
15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie 
ook doen.  
16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en 
een afgezant niet meer dan wie hem zendt.  
17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt 

 

 

In dit schilderij zit nog meer 
 
De rozenkom staat in het water, laten we zeggen dat er overvloedig water wordt 
gebruikt, het is over de rand gegaan. Wees niet zuinig met uw dienende liefde. 
Dit beeld komt ook weer terug in schilderij 6 "geduld, zachtmoedig en zelfbeheersing" 
 
In het water zien we ook het kruis liggen, rechts onderin het schilderij  
Dit beeld wijst op Christus.  
 

Matteüs 25 vers 34-40 
.34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door 
mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de 
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.  
35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,…enz. 
40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan.” 

  
Als je goed het schilderij bekijkt zie je dat de persoon die de voeten wast links in het 
schilderij zit. Dus van bovenaf rechts van God. 
De linker bovenzijde van het schilderij is in de kleuren van de hemel geschilderd. 
De zelfde kleuren als bij schilderij 2 “De kracht van de Geest”. 
 
Onderin het schilderij, links in het water is de Geest geschilderd, direct onder de 
voetwasser. Als een soort eenheid. De droogdoek gaat over in de Geest. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Laatste_Avondmaal_(Jezus)
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Galaten 5 vers 16 (Leven door de Geest) 
Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen 
begeerten. 
Galaten 6 vers 2 
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.  
 

Ook is er bij de Geest en het kruis water en bloed geschilderd. 
Johannes 5 vers 6-8 en 11 
6 Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water 
alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat 
de Geest de waarheid is. 
 7 Er zijn dus drie getuigen:  
8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is 
eensluidend.  
11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven 
is in zijn Zoon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kort 
-Bovenin: God 
-Midden in: wij aan het werk  
-Onderin: het fundament van Christus lijden, vergeving van zonden en eeuwig leven. 
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