
 

Leven als nieuwe mensen 
 
Efeziërs 4 vers 22-24 (BGT) 
Jullie hebben ook geleerd dat jullie niet langer moeten leven als ongelovige mensen. 
Want zo’n leven leidt tot niets! ("die te gronde gaat " NBV)  
Ongelovigen gedragen zich slecht omdat ze de waarheid niet kennen. 
Maar jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn van binnen 
veranderd, jullie kennen nu de waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en 
heilig moet leven. Dat is waarvoor God de mensen gemaakt heeft. 

 
 

Inleiding 

Een paar woorden uit de briefing. 
Het verleden is naar geweest, maar we willen positief zijn. Naar voren kijken, niet achterom 
kijken. Toekomst gericht. 
 

In het schilderij zal daar de aandacht voor zijn. Licht in de Toekomst, die voor ons ligt. 
Efeziërs 2: vers 6-7 
Nu leiden we een nieuw leven 
God heeft Christus naar de wereld gestuurd. Hij heeft hem laten opstaan uit de 
dood. En wij zijn samen met Christus opgestaan, omdat we bij hem horen.  
Eigenlijk zijn we al bij hem in de hemel. Zo heeft God voor altijd en eeuwig laten 
zien hoe groot zijn goedheid is, en hoeveel hij van ons houdt. 

 

Het accent is niet op ons, mensen die onderweg zijn, maar op HEM en veel meer op, waar we 
naar onderweg zijn. In gedachten, de vader van Tini en haar zoon die al bij hun Heiland zijn. 
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De Bijbeltekst van vader (Efeziërs 4 vers 22-24), is de titel van het schilderij. 
Ook de lievelings-  en doopliederen, zijn in het schilderij verwerkt. 

-Paarlen Poorten 
-10.000 redenen 
-Ik zal er zijn 
-Dooplied Ger 'Nooit meer alleen'  
-Dooplied Tini 'Al mijn zorgen bij de rivier' 

 
Zoals je de laatste woorden van een geliefde, voordat hij sterft, nooit vergeet, zo moet je de 
laatste woorden van Jezus hier op aarde ook nooit vergeten. Schrijf ze in je hart, laten die 
woorden tot in eeuwigheid een troost zijn. 

Matteüs 28 vers 20b 
En vergeet nooit: 'ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’ 
 

Een paar andere teksten die aangeven dat we verbonden zijn met Christus, en dat we vooral 
bezig moeten zijn met het hemelse leven. Niet achterom kijken maar naar voren. 
Teksten die de titel nog beter onderbouwen. 

 
Kollossenzen 3 vers 1-4 
Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus opgestaan.  
Houd je daarom nu bezig met het hemelse leven. Want Christus is in de hemel. Hij 
zit naast God, aan de rechterkant. 
Houd je bezig met de hemel, en niet met deze wereld.  

Want er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft. Als christenen horen 
jullie nu al bij de hemelse wereld van God.  

Jullie leven is volledig verbonden met Christus. Op de dag dat hij terugkomt op 
aarde, zal hij zijn hemelse macht ook aan jullie geven. Dan zullen alle mensen zien 
dat jullie steeds al bij hem hoorden. 
 

Vers 10 en 11 
Jullie zijn nu nieuwe mensen. God geeft jullie inzicht om hem steeds beter te leren 
kennen. En zo gaan jullie steeds meer lijken op God, die jullie gemaakt heeft. 
Jullie zijn nu nieuwe mensen. En nieuwe mensen zijn niet langer Joden of niet-Joden. 
Ze zijn ook niet langer slaven of vrije mensen. Ze zijn christenen! Christus is in jullie 
allemaal aanwezig, daarom zijn verschillen nu niet belangrijk meer. 

 

Een tekst uit het zelfde hoofdstuk als de titel van het schilderij. 
 

Efeziërs 4 vers 13 (NBV) 
Christus als fundament (Het kruis) 
Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons 
geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid 
van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 
Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met 
elke wind meewaaien. 
 
Efeziërs 5 vers 15-16 
Het nieuwe leven 
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als 
verstandige mensen.  

Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, 
maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.  
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Beschrijving van het schilderij 
We zien een kruis van olijfhout. Grillige structuren. Zoals het leven eigenlijk ook is. 
We hebben hiervoor gekozen, omdat olijfhout erg dicht bij Jezus staat.   
 

Jezus was met zijn leerlingen tussen de olijfbomen. De plek waar hij gevangen genomen is, 
waar hij bad met zijn hemelse Vader, vlak voor Zijn  kruisiging was Hij tussen de olijfbomen 
met zijn leerlingen. Hij is ook tussen de olijfbomen begraven. 

Johannes 18 vers 1 (NBV) 
Jezus gevangengenomen en verhoord 
Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van 
de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen.  
 

Johannes 19 vers 41 (NBV) 
Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een 
nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was.  

 

Betekenis van een olijfboom en olijftak  
De symboliek is erg oud, de olijfboom groeit langzaam en heeft rust en tijd nodig om te 
bloeien. Waar veel olijfbomen groeien is dus kennelijk lange tijd vrede. Waarschijnlijk  
gebruikten de Grieken daarom de olijftak als symbool van vrede. 
De oude symboliek van de olijftak 
In Genesis wordt beschreven hoe Noach na de zondvloed eerst een raaf uitzond om te zien 
of er al ergens droge grond was. Daarna lied hij tweemaal een duif los. De duif  kwam met 
een olijftakje in de bek terug. De zondvloed was voorbij en Gods toorn was uitgewoed. In de 
Bijbel is de duif die terugkeert naar Noach met een groene olijftak in zijn bek een symbool 
van hoop en een nieuw begin. 
Als symbool van vrede en welvaart werden 'kronen' van olijftakken toegekend aan 
kampioenen van sportwedstrijden. 
Bij de oude Romeinen was de olijftak ook symbool van de overwinning in de strijd. 
Wanneer Romeinse soldaten na een overwinning op de vijand thuis kwamen en daar 
gehuldigd werden kregen ze olijftakken in de armen gedrukt. 
Met bladeren die lang en altijd groen zijn staat de olijfboom ook voor onsterfelijkheid. 
Ook nu wordt een olijftak – al dan niet door een duif vastgehouden – nog steeds als 
vredessymbool gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 

Jullie en de kinderen 
Jullie en het gezin zijn op het 

kruis geënt. Als olijftakken. 
Een olijfhouten kruis in de 

golven. 
 

Romeinen 11 vers 17 (NBV) 
En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van 
een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de 
vruchtbaarheid van de wortel,  

 

Geënt in het lijden en opstanding van Christus. We zijn één met Hem. Een levend geloof. 
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Romeinen 6 vers6 
Dit is zeker: ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon 
er een eind komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst 
door de zonde.  

 

Galaten 2 vers 19-20 
Bovendien heeft de wet niets meer over ons te zeggen. Want Christus is voor ons 
gestorven aan het kruis. En met hem is ons oude ik gestorven. We zijn nieuwe 
mensen geworden. Christus, de Zoon van God, houdt van ons en leeft in ons. Nu 
wordt ons leven niet meer beheerst door de wet, maar door God! 

 
De vader van Tini en haar zoon krijgen een speciale plek op 
het kruis, ze zijn al bij de HEERE. 
Tweebrandende kaarsen op het kruis (uit de briefing) zijn 
geschilderd met brood en wijn.  
 
Links in het schilderij, zijn doornen geschilderd. De slechte 
tijden. Maar doornen zijn ook de overwinning van Christus op 
de eeuwige dood.  
Ook is er een deel van een druiventros geschilderd.  
Vijf druiven zijn verlicht, vallen goed op, één druif is weg we 
zien slechts het steeltje in het licht. 5 druiven en één steeltje 
symboliseren de kinderen. 
 

Psalm 128 (NBV) 
1Een pelgrimslied.  
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER 
en de weg gaat die hij wijst: 
2je zult eten wat je werk opbrengt, 
geluk en voorspoed vallen je toe, 
3je vrouw als een vruchtbare wijnstok 
in het midden van je huis, 
je kinderen als jonge olijfbomen 
in een kring om je tafel. 
4Ja, zo wordt gezegend 
de man die ontzag heeft voor de HEER. 
5Ontvang de zegen van de HEER uit Sion, 
verheug je in de voorspoed van Jeruzalem, 
alle dagen van je leven, 
6en verheug je in de kinderen van je kinderen.  
Vrede over Israël! 

 
Gods Geest 
De toekomst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
Hoe Hij steeds bij ons is. Denk aan Zijn laatste woorden hier 
op aarde Matteüs 28 vers 20b.  
De heilige Geest boven jullie olijftakken. 
De geest die altijd bij je is, je troost en nieuwe kracht geeft. 
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De rechterzijde van het schilderij 
We zien een poort, en als je goed kijkt zie dat het 
een deel is van de Via Dolorosa. 
Het is een halve boog. (dat is in het echt ook het 
geval).  De route die Christus met het kruis heeft 
gelopen, naar Golgotha. 
Het kruis eindig ook in deze poort. 
We zijn bij het belangrijkste deel van het 
schilderij.  
De poort is met parelmoer verf geschilderd en 
loopt door naar het midden van het schilderij. 
 

De Stad Met Paarlen Poorten 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wondere stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men hier op aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwt 
Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden golfstad vloeit 
Daar zal ik mijn heer ontmoeten 
Luisterend naar zijn liefdes stem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 

De Alfa en Omega zijn met goud verf geschilderd. Daar komt ook het licht vandaan. 
De boom des levens bloeit in regenboogkleuren. 

 

Openbaring 21 vers 4-6(NBV) 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, 
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –  
Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het 
einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.  

 

Uit de parelpoort stroom levend water over het kruis je tegemoet. 
De Alfa en Omega, middenin een stralenkrans die de olijftakken, en de druiven helemaal 
links in het schilderij verlicht. 
Uiterst rechts, onder de poort  zijn de kleuren van de fundament stenen van het Nieuwe 
Jeruzalem geschilderd. 
 

Openbaring 21 vers 18-21 (NBV)
8De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was 

van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met 
allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde kornalijn, 
de vierde smaragd, de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste 
aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde 
amethist. De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De 
straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 
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Het feestmaal en de overwinning 
Midden in het licht dat uit de poort schijnt. Brood en wijn. 
 

Openbaring 19 vers 6-9 
De bruiloft van het lam 
Daarna hoorde ik nog een stem. Die klonk als de stemmen van een grote groep 
mensen, zo hard als de donder of de bulderende zee. Die stem zei: ‘Halleluja! De 
Heer, onze machtige God, heerst nu als koning over de wereld.  
Laten we juichen en blij zijn, laten we hem eren! Want de bruiloft van het lam gaat 
beginnen. Zijn bruid staat al klaar.  
Zij heeft kleren gekregen van stralend wit linnen.’ Die witte kleren zijn de goede 
daden van de christenen. 
Daarna zei een engel tegen mij: ‘Schrijf op: ‘Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd 
zijn voor het feestmaal op de bruiloft van het lam.’ Dat heeft God gezegd, en het is 
betrouwbaar.’ 
 

Daarna komt de ruiter op het witte paart. 
 

Vers 19 en 20 
Daarna zag ik hoe het beest en de koningen op aarde 
met hun legers zich verzamelden. Ze kwamen bij elkaar 
voor de strijd tegen de ruiter op het paard, en tegen zijn 
legers. Maar het beest werd gevangengenomen. Net als 
de valse profeet die wonderen deed in dienst van het 
beest. Met die wonderen had hij de mensen verleid om 
het teken van het beest te gaan dragen, en zijn beeld te 
vereren. 

Het beest en zijn profeet werden levend in de zee van vuur en giftig gas gegooid.  
 
De overwinning 
Naast het kruis is een draaikolk met vuurgloed geschilderd. 
 
Voor eeuwig verbonden met Christus 
Christus heeft na Zijn opstanding alle macht gekregen, hier op aarde en in de hemel 
We schreven al eerder 
Zoals je de laatste woorden van een geliefde, voordat hij sterft, nooit vergeet, zo moet je de 
laatste woorden van Jezus hier op aarde ook nooit vergeten. Schrijf ze in je hart, laten die 
woorden tot in eeuwigheid een troost zijn. 
Die laatste woorden van Christus zijn zo belangrijk. 
Deze tekst staat ook in jullie trouwpsalm, vers 4 
 

Mattheüs 28 vers 18-20 (De laatste woorden van Jezus hier op aarde) 
Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, 
in de hemel en op de aarde. 
Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten 
de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. 
Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet 
nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’ 

 
Psalm 145  
Vers 4 
Laten mensen vertellen over uw daden 
aan hun kinderen en kleinkinderen. 
Laten ze steeds opnieuw spreken 
over alles wat u hebt gedaan.       6 



 

Vers 8 (trouw tekst) 
‘De Heer is goed, hij vergeeft ons. 
Geduldig en vol liefde is hij. 
 

Vers 18-21 
De Heer is dichtbij voor mensen die hem roepen, 
dichtbij voor mensen die op hem vertrouwen. 
Aan mensen die hem eren, 
geeft de Heer wat ze nodig hebben. 
Hij hoort hun gebed en hij helpt hen. 
Hij beschermt mensen die hem liefhebben, 
maar slechte mensen vernietigt hij. 
Ik zal altijd zingen voor de heilige Heer.  
Alles wat leeft, moet de Heer danken, 
nu en altijd! 

 
De HEERE is dichtbij, hij omarmt je als Zijn bruid 
Zijn Geest is in je 

IK, Jezus, heb jullie gekozen als mijn bruid. Openbaring 19. 
Een paar liederen van jullie geven dit verlangen ook aan. 
 

IK ben bij je. IK zal je nooit verlaten. IK zal er zijn. IK bescherm je, omarm je. Niets kan ons van 
Christus scheiden (Romeinen 8 vers 37-39). 
Nooit meer alleen. 
IK ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’ 
Jij hoort bij MIJ, door de vader aan MIJ gegeven.  
In de teksten hierboven komen dit soort beloften ook regelmatig voor.  
 

Johannes 15 vers 16 en 17 
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de 
opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. De Vader zal 
jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. Dit vraag ik van jullie: 
houd van elkaar. 
 

Toekomst en de Hemelse verwachtingen 

Denk aan Opwekking 642 De rivier 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier." 

 
Tienduizend redenen, maar, laat mij nog zingen als de avond valt.  
Loof de Heer, o mijn ziel. Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 
 
 
 
 
 
 

De Heer is het Licht op mijn pad 
Kees Aalbers / 0653 660 499 
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