
 

HEER, kom mij haastig te hulp 
 
Psalm 70 
1Voor de koorleider. Van David, een dringend gebed. 
2God, breng mij uitkomst, 
HEER, kom mij haastig te hulp. 
3Dat beschaamd en vernederd worden 
wie mij naar het leven staan, 
met schande terugwijken 
wie mijn ongeluk zoeken, 
4beschaamd zich omkeren 
wie de spot met mij drijven. 
5Wie bij U hun geluk zoeken 
zullen lachen en vrolijk zijn, 
wie van U hun redding verwachten 
zullen steeds weer zeggen: 
‘God is groot!’ 
6Ik ben arm en zwak, 
God, kom haastig, 
U bent mijn helper, mijn bevrijder, 
HEER, wacht niet langer. 
 

Het schilderij 
Een kruis in de golven. Golven die lijken de persoon op het kruis te overspoelen.  
Die persoon ben jij. 
Een weg over het kruis in een omgeving vol zorgen en bedreigingen. 
Maar ga over het kruis, in 1 Petrus staat dat dit een vuurproef is. 
 

Johannes14 vers 6 
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 
komen dan door Mij.  

 
Psalm 70 vers 1 spreek ook over een dringend gebed. 



1 Petrus 4 vers 1 
Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich 
wapenen met dezelfde gezindheid als Hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden 
heeft, heeft afstand genomen van de zonde.  
 
Vers 7 en 8 
Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest,  
zodat u kunt bidden. Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.  
 
Vers 12 en 13 
Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; 
er overkomt u niets uitzonderlijks.  Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te 
meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn 
luister geopenbaard wordt.   

 
Een gebed om hulp.  
De uitgestrekte, doorboorde handen van Christus nodigen je uit. 
Openbaring 19 vers 9 
 “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn 
uitgenodigd.” 
 

Een regenboog en het gouden hart van Christus 
Als je het schilderij goed bekijkt zie in de rechterzijde van het 
schilderij een omgekeerd hart omzoomd met een regenboog. 
Liefde en vergeving van zonden, een Goddelijke beloften. 
In een gouden omgeving van het Nieuwe Jeruzalem. 
Delen in het hart zijn met goudverf geschilderd 

 
Psalm 40 
2Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht 
en Hij boog zich naar mij toe, 
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. 
3Hij trok mij uit de kuil van het graf, 
uit de modder, uit het slijk. 
Hij zette mij neer op een rots, 
een vaste grond voor mijn voeten. 
 

Het kruis als vaste grond. 
Psalm 40 vers 14 en verder, eindigt met de zelfde hulproep als Psalm 70  

 
12U, HEER, U weigert mij uw ontferming niet,  
uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren, 
13ook nu rampen mij omringen, talloos vele, nu mijn zonden mij achtervolgen 
en ik geen uitweg zie, nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd 
en de moed mij is ontzonken. 
14Wil uitkomst brengen, HEER,  
HEER, kom mij haastig te hulp. 

 
 
 

De Heer is het Licht op mijn pad 
Kees Aalbers 06 53 66 04 99 

 


