
 
 
 
 
 
 
Genade, liefde  

en trouw 
De Pottenbakker  

 
 
 
De Pottenbakker. Een paar veel zeggende teksten uit de Bijbel. 
Eigenlijk moet je de tekstdelen ervoor en er na ook lezen. 
In afhankelijkheid opzien naar je Maker. 
 

Jesaja 64 vers 8 
Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! 
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: 
wij zijn allen het werk van Uw handen. 

 

Jeremia 18 vers en 6 
Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: 
Zou Ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? spreekt 
de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, 
huis van Israël. 

 

Romeinen 9 vers 20 en 21 
Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen 
hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? 
Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het 
ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? 

 
Inleiding en overdenking 
Genade, liefde en trouw 
Dit zijn overduidelijke begrippen in ons Christen zijn. 
Maar hoe moet dat visueel in een schilderij. Hoe ziet bijvoorbeeld 'genade' in een beeld eruit. 
Dan moet je gaan zoeken in de Bijbel. En dan komen er altijd oplossingen. 
De ene keer binnen 5 minuten de andere keer pas na drie / vier weken. 
 

Genade 
Wat is 'vol van genade'? (Johannes 1:14). 
Christus is vol van genade, staat er. 
Genade is vergeving terwijl je dat niet verdiend hebt. Je bent gewoon schuldig. 
En de volgende dag doe je weer een heleboel tegen de wil van God in. 
En je krijgt weer vergeving, genade dus.  
Je moet er in je ellende wel om vragen. En dat wil zelfs niet altijd lukken. 
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Genade is het goedgunstig handelen van God, dat door de mens wordt ervaren als een geschenk. 
Uit liefde, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus, aan het kruis.  
Maar niet alles wordt vergeven. 

 

Mattheus 12 vers 31 en 32 
Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de 
lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. 
En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; 
maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in 
deze eeuw, en ook niet in de komende. 
 

Jezus zegt dit tegen de farizeeërs 
Deze passage maakt duidelijk wat de zonde tegen de Heilige Geest is. Het is godslastering tegen 
de Heilige Geest. Jezus wierp demonen uit door de kracht van de Heilige Geest, maar de 
Farizeeën ontkenden dit. Zij zeiden dat Jezus niet werkte door de kracht van de Heilige Geest, 
maar door de kracht van de Satan. Maar ze wisten beter dan dat! Ze besloten bewust de kracht 
van God niet te erkennen, sterker nog, ze kenden de kracht van God toe aan de Duivel. 

 

Johannes 1 vers 14-17 
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van 
genade en waarheid. 
Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die 
na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. 
En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. 
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus 
Christus gekomen. 
 

Romeinen 6 Vers 20-22 Gestorven aan de zonde 
Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. 
Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? 
Immers, het einde daarvan is de dood. 
Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw 
vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig 
leven, door Jezus Christus, onze Heere. 
 

Romeinen 11 vers 5 en 6 
Zo is ook in deze tijd een rest overgebleven die door Gods genade is uitgekozen.  
Als ze uit genade uitgekozen zijn, dan dus niet op grond van hun daden, want in dat 
geval zou de genade geen genade meer zijn. 
 

Dus Christus is onze genade, onze vergeving, ons EEUWIGE LEVEN. 
De gekruisigde handen van Christus werken liefdevol aan ons. 
Zijn ons tot heil, genezing en bescherming. 
 

De Heilige Geest doet meer. 
Hij pleit en bidt voor ons , als we dat zelf 
niet meer kunnen of dat het ons niet lukt. 
Wat een troost is dit. Zo voelen we ons veilig in Jezus handen. 
 

Romeinen 8 vers 26-27 
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten 
niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit 
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.     
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En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar 
de wil van God voor de heiligen pleit. 
Ook Christus pleit voor ons. Romeinen 8 vers 34. 

Liefde  
De tweede Goddelijke streng in het Drievoudig snoer. 
Genade was de eerste streng. 
Het drievoudige snoer is in een hartvorm geschilderd. 
 

1 Johannes 4 vers 8 - 14 
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat 
God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden 
heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, 
maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als 
verzoening voor onze zonden. 
Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn 
liefde in ons volmaakt geworden. 
Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn 
Geest gegeven heeft. 
En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als 
Zaligmaker van de wereld. 
 

Jezus leert ons dat ware liefde verder gaat dan gevoelens alleen: het gaat ook om kostbare, 
opofferende daden ten goede van anderen.  
“Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn 
vrienden” (Johannes 15:13).  
Soms worden zelfs christenen verward door de dingen die God toestaat te gebeuren.  
Maar God belooft ons dat Hij ons nooit zal verlaten en ook niet in de steek zal laten 
(Hebreeën 13:5). Hij hield zoveel van ons dat Hij zelfs Zijn Zoon gaf om te sterven zodat wij 
konden leven (Johannes 3:16). Daarom kunnen we nu zeker zijn van Zijn standvastige liefde 
voor ons. In alle omstandigheden die we ooit zullen tegenkomen (Romeinen 8:38-39). 

 
Johannes 15 vers 9-17 Het gebod van de liefde  
Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 
Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de 
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en 
uw blijdschap volkomen zal worden. 
Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 
Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven 
geeft voor zijn vrienden. 
U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 
Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, 
maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader 
gehoord heb, bekendgemaakt heb. 
Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe 
bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, 
opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 
Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. 

 
Vrucht dragen, links in het schilderij, druiven en graan. 
Door de Geest gegeven, 1 Johannes 4 vers 13. 
(Er is nog een tweede betekenis, daar komen we verderop in deze synopsis op terug.)                                   3 



Trouw de derde streng in het Goddelijke snoer 
Wat is trouw in de Bijbel? 
'Trouw' verwijst in het Oude Testament naar de betrouwbaarheid en bestendigheid van een 
persoon. Het is een eigenschap die kenmerkend is voor Gods wezen en voor zijn handelen naar 
mensen toe. Ook mensen moeten trouw nastreven, zowel onderling als in relatie tot God. 
 

Ook het woord ‘goedertierenheid’ heeft het woord ‘trouw’ en 'liefde' in zich. 
Wat is goedertierenheid in de Bijbel? 
Het woord 'goedertierenheid' in de Bijbel is een woord dat veel facetten in zich heeft. Het 
oorspronkelijke Hebreeuwse woord is chèsèd, dat je eigenlijk niet met één Nederlands 
woord kunt vertalen. Naast goedertierenheid heeft het de betekenis in zich van, goedheid, 
trouw, genade, liefdevol, weldadigheid en barmhartigheid. 
 

In de Psalmen lezen we veel over Gods genade, trouw en liefde, gerechtigheid en 
goedertierenheid. Zoals Psalm 25, 40, 57, 85, 91, 108, 125, enz. 
Psalm 89 willen we er even uitlichten. 
De hele Psalm zingt over Gods trouw en liefde 

Psalm 89 een paar verzen 

2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen, 
van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken. 
 

6 Daarom looft de hemel Uw wonderen, HEERE, 
ja, prijst men Uw trouw in de gemeente van de heiligen. 
 

9 HEERE, God van de legermachten, wie is als U? 
Groot van macht bent U, HEERE; Uw trouw omringt U. 
 

14 U hebt een arm met macht, 
Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven. 

15 Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon, 
goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit. 

16 Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, 
zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. 

17 Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam 
en worden door Uw gerechtigheid verheven. 
 

29 Ik zal Mijn goedertierenheid tegenover hem voor eeuwig houden, 
aan Mijn verbond met hem trouw blijven. 
 

34 Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij hem niet wegnemen 
en in Mijn trouw niet falen. 

35 Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen 
en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. 
 

"In het licht van Uw aangezicht" 
Staat er in Psalm 89 vers 16  
In het schilderij zijn er lichtstralen in en rond het aardewerk geschilderd. 
 

Het schilderij 
Een Drievoudig snoer van genade, liefde en trouw 

Prediker 4 vers 12b 
Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. 

 

Deze tekst uit Prediker wordt vaker gebruikt. Begrijpelijk. Bijvoorbeeld in een huwelijk, man en 
vrouw en met God aan je zijde gaat het goed en zijn we sterker dan de Duivel. In de briefing staat 
‘Samen verbonden met God’ Denk bv ook aan Psalm 121. De schaduw aan uw rechterhad.  
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Het verbonden zijn met God, komt nadrukkelijk in het schilderij naar voren. 
In de briefing werd aangegeven ‘Genade, liefde en trouw als Drievoudig Snoer’. Maar dan 
nu met een hoofdletter. Een mooi gekozen beeld voor Gods onbreekbare beloften.   
God is genade, liefde en trouw. In het schilderij geschilderd als een onbreekbaar Snoer. 
Met Hem gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan. 
 

Johannes 15 vers 4 en 5 (daarna komt het gebod van de liefde, al eerder aangehaald) 
De ware Wijnstok en de ranken.  
Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in 
de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 
Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt u niets doen. 
 

Romeinen 6 vers 4-10 
Gestorven aan de zonde 

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit 
de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven 
zouden wandelen. 

5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn 
dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 

6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de 
zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 

7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 

8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 

9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De 
dood heerst niet meer over Hem. 

10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, 
en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 

 

Drievoudig Snoer en het aardewerk 
Het Drievoudig Snoer, van genade, liefde en trouw, zijn de eigenschappen van Christus. 
Die eigenschappen zitten in ons (tekst uit Romeinen 6 hierboven) 
We zien dat het 'Drievoudig Snoer' van ‘genade, liefde en trouw’ in het schilderij in het 
aardewerk van de Pottenbakker begint. In ons dus. 
Dit Snoer is door de Pottenbakker zelf in het aardewerk gedaan. De eigenschappen van 
Christus in ons. Wij hebben er niets voor moeten doen. 'Hij in ons, wij in Hem'.  
 

De route van het Snoer door het schilderij 
Het Snoer begint in het aardewerk en slingert door het schilderij. Naar links, via 
de mantel van de Pottenbakker.  

Als je goed kijkt, zie je de Pottenbakker echt zitten, Z'n benen 
links en rechts van de draaischijf. Om het duidelijk te adresseren 
is een Alfa en Omega op de mantel geborduurd. Openbaring 1:8. 

Psalm 89.  
Trouw omhult U als een mantel. 

 

Mantel en Snoer zijn visueel één geworden door het licht.  
Het Drievoudig Snoer links in een hartvorm geschilderd. Liefde 
 

Het Snoer gaat verder naar links, slingert zich om graanhalmen en olijven heen. 
Als een esculaap. Niet zomaar gekozen voor een esculaap.   
Vader en moeder en hun vier kinderen werken allemaal in de gezondheidszorg.  
Je werk doen tot Gods eer en je eigen zaligheid in liefde, trouw en genadig. 
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De druiven en graanhalmen staan voor vrucht dragen. 
Maar er was nog een betekenis. Zeker in combinatie met werkzaamheden en de kinderen 
Psalm 128 een pelgrimslied onderweg zijn naar het eeuwige leven. 

Psalm 128 

1Een pelgrimslied. 
Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, 
die in Zijn wegen gaat. 

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen; 
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. 

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok 
binnen in uw huis, 
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen 
rondom uw tafel. 

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden 
die de HEERE vreest. 

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion; 
u zult het goede van Jeruzalem zien, 
al de dagen van uw leven. 

6U zult de kinderen van uw kinderen zien. 
Vrede over Israël! 
 

Belijdenis tekst van vader 
Psalm 119 vers 9 en10 (zie ook Psalm 128 hierboven) 
Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?  
Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. 
Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. 

 
Vier olijven van donker naar groenig. De kinderen. 
Zes graanhalmen, Vader en moeder en hun vier kinderen. 
 
Het Snoer gaat via de voorzijde van het schilderij  
naar de rechterzijde van het schilderij. 
Daar zijn rechtsonder primula's geschilderd. 
Een primula staat voor hoop. 

Psalm 119 vers 81 
Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil,   
op Uw woord heb ik gehoopt.  
 

De belijdenis tekst van moeder:  
Psalm 18 vers 32  
Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God? 

Vul voor ‘God’ het woord ‘Pottenbakker’ in 
Het antwoord is een paar verzen eerder te vinden.  

Psalm 18 vers 17 
Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren. 

Op dit soort acties van de HEERE mag je hopen en bidden. Of laat het over aan de Geest. 
De Geest komt onze zwakheden te hulp. De Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen. (Romeinen 8) Een paar hoofdstukken ervoor Romeinen 5 staan de beloften. 

 

Romeinen 5 vers 2-5 
De vrucht van de rechtvaardiging 
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade  
waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.     
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En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de 
verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de 
ondervinding hoop. 
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is 
door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 

 

Ook past hier de trouwtekst perfect bij. 
Trouwtekst Deuteronomium 33:27 
De eeuwige God is voor u een woning, 
en onder u zijn eeuwige armen. 
Hij verdrijft de vijand voor u uit, en zegt: Vaag hem weg! 
Israël zal veilig wonen en alleen; het oog van Jakob zal gericht zijn op een land van 
koren en nieuwe wijn; ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. 

 

Zoals we heel vaak merken, hangen opgegeven teksten in een briefing erg aan elkaar, het 
zegt vaak iets van de opdrachtgever. Het is beslist geen toeval.   
Je zou de trouwtekst ook kunnen omdraaien. Dat God in ons woont, met Zijn genade, liefde 
en trouw. We zijn een tempel van de heilige Geest. Staat er in, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 

19Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en 
die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent?  

20U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 
 

'Blijf in Mij, en Ik in u', dat is wonen. Bij God wonen, en Hij heeft ons beloofd om bij ons te wonen. 
De tekst ‘en onder u zijn eeuwige armen’. Onder de beschermende armen van de HEERE, ja 
daar is het goed wonen. Je zou ook kunnen zeggen, tussen Zijn scheppende handen, of Zijn 
liefde volle beschermende handen is het goed wonen. Psalm 139. 

 

Een speciaal opgegeven tekst  
Psalm 119 vers 81 
Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil, 
op Uw woord heb ik gehoopt.  
 

Daarvoor staan de verzen 71 - 73 
Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, 
Opdat ik Uw verordeningen zou leren. 
De wet uit Uw mond is beter 
Dan duizenden stukken goud of zilver. 
Uw handen hebben mij gemaakt en bereid;  
Geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer. 

 

Daarna vers 90 
Uw trouw duurt van generatie op generatie; U hebt de 
aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. 

 
De teksten uit Romeinen 8 vers 18 en 35-39 

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt 
tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden 

Dat is het Eeuwige Leven met de HEERE.  
Vers 18-35. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus die in ons is..... 
Het Snoer in het aardewerk. Onlosmakelijk verbonden met Christus, want Hij heeft dit Zelf 
geregeld. Leven in afhankelijkheid. 
 

Openbaring: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, alle tranen van de ogen afgewist. 
In Openbaring komt tweemaal deze tekst naar voren. Eenmaal in hoofdstuk 21 en in hst. 7. 
Openbaring 7, past beter bij Romeinen 8. 
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Openbaring 7 vers 9, 14 en 17 
Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, 
stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte 
gewaden en palmtakken in hun hand. 
 

Vers 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn 
het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en 
ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 
 

Vers 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen 
geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit laatste, Openbaring 7 vers 14 en 17,  brengt ons tot 
kleine details in het schilderij. 
De kruik of vaas, die de Pottenbakker maakt  is op een 
plek bloedrood, het bloed komt uit de hand van De 
Pottenbakker en we zien ook tranen op het aardewerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Snoer komt bij trompetnarcissen aan. 
Een narcis staat voor Eeuwig leven.  
Trompetten of bazuinen doen ons denken aan 
Openbaring en het bekende lied ‘Eens als de bazuinen 
klinken’.Eeuwig Leven met de HEERE. 
 

Achter de narcissen zijn bazuinen geschilderd. 
 
Het Snoer vlecht zich in de stelen van de narcissen.  
Het snoer eindigt daar ook. We zijn samen met Christus 
op onze eindbestemming gekomen. 
Halleluja.  
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