
 

Door vertrouwen 

voortgestuwd 
 

 

Jezus stilt de storm Markus 4: 30-41 

Na een dag van onderwijs aan de menigte zei 

Jezus tegen de leerlingen: 

 'Laten wij overvaren naar de overkant'. 

En er stak een harde stormwind op en de 

golven sloegen over en in het schip, zodat 

het al volliep. En Jezus, wakker geworden 

bestrafte de wind en de zee. 

En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo 

angstig? Hebt u dan geen geloof? 

 

Markus 4:35b 

'Laten wij overvaren naar de overkant'  

Is de trouwtekst van Martijn en Jeanine 

 

Het schilderij 

De hals van een viool is geschilderd met name de krul aan het einde en de 

stemknoppen. (De viool van André Rieu heeft model gestaan) 

Martijn en Jeanine houden allebei erg van klassieke muziek. Jeanine speelt zelf viool.  

Deze hals is een soort bootje en drijft in het water.   

Het bootje wordt door harde wind voortgestuwd. 

 

Christus leidt ons leven, we moeten vertrouwen hebben dat het goed komt. 

Bidden om zijn wonderlijke kracht. 

Dat vertrouwen wordt gesymboliseerd door de fresia, links in het schilderij, als mast 

en zeil op dat bootje. 

Een fresia staat voor vertrouwen. 

Vertrouwen is de basis van een huwelijk. 

 

Op het bootje liggen twee rozen, een rode en een witte roos. 

Beide rozen hebben een hart in de vorm van een hart.  

-Een rode roos betekend liefde. 

-Een witte roos staat voor reinheid. 

-Een rode en witte roos gecombineerd betekend: verbonden zijn met... 

... met elkaar, maar ook met de HEERE. 

Daarom zijn er ook lichtstralen geschilderd die het bootje met de rozen beschijnt. 

Lichtstralen met de kleuren van de regenboog. 
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